Nieuwsbrief 1/april 2023

Het is al weer vier maanden geleden dat we de aftrap gaven aan wat hopelijk een
feestelijk jubileumjaar 2025 gaat worden. Hoog tijd om jullie bij te praten/schrijven over
de vorderingen van de Stichting Oud Gastel 750 jaar.

In twee bijeenkomsten in 't Veerhuis hebben veel vertegenwoordigers van het
verenigingsleven, organisaties en instellingen hun belangstelling getoond om samen iets
moois te maken van 2025, het jaar waarin Oud Gastel haar 750 jarig bestaan mag vieren.

Verschillende aanwezigen bewaarden goede herinneringen aan 1975 toen ons dorp het
700-jarig bestaan vierde. Het bruine jubileumboek en de film van alle activiteiten
refereren daar nog aan. In 2000 is trouwens op veel kleinere schaal het 725-jarig bestaan
van Oud Gastel gevierd.

Maar 750 is natuurlijk echt een kroongetal. In onze regio gingen Wouw, Roosendaal en
Steenbergen ons al voor. In 2025 is niet alleen Oud Gastel aan de beurt, ook Oudenbosch
en Amsterdam staan aan de vooravond van het 750-jarig bestaan. Een samenwerking op
een aantal vlakken met Oudenbosch staat in de planning en — wie weet — komen er zelfs
kruisbestuivingen met onze hoofdstad!

We kijken in de eerste plaats natuurlijk naar ons eigen jubileumfeest. Als comité willen we
initiérend, stimulerend, faciliterend, co6rdinerend maar ook organiserend pro-actief zijn.
Het feestjaar zo breed mogelijk onder de aandacht brengen en ervoor zorgen dat iedereen
er deel aan kan nemen.

Wie zijn wij? Dat is het best te illustreren met een groepsfoto, waarop de bestuursleden en
ook onze steunpilaren/adviseurs bijeen zijn. Een soort familieportret, gemaakt in
dorpsmuseum De Drie Snoeken.
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Deze club mensen met een warm hart voor Gastel willen de komende anderhalf jaar alles
in het werk stellen om het jubileumfeest bij alle dorpsgenoten aan te wakkeren. Volgens
ons is het een uitgelezen kans om na coronajaren en jaren van heropstarten eindelijk weer
eens uiting te geven aan dat gevoel van Gastelse trots, waarover we allen beschikken.

Een feest voor en door de Gastelaar, dat kan het ons inziens worden. Met jullie steun. We
hebben een eerste opzet voor het feestjaar, waarvan het aftellen met de Tijdbalk feitelijk
al begonnen is. Verderop in de Nieuwsbrief meer daarover.

Het idee is (vooralsnog) om in januari 2025 een officiéle aftrap te doen, waarbij de
evenementenkalender wordt gelanceerd en mogelijk een centraal vuurwerk.

In februari zal het carnavalsfeest in het teken staan van ‘750 jaar’. Het motto zal daar op
geént zijn.

In maart volgt een culinair evenement ‘Heel Gastel bakt/kookt’.



In april/mei zijn de jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals Koningsdag, dodenherdenking,
bevrijdingsdag, wellicht meifeesten/Pasen.

Juni vormt een eerste hoogtepunt in het feestjaar met een feestweekend met
openluchtfestiviteiten en onderdelen als abseilen vanaf de kerk, een wereldrecordpoging,
vlaggen in top, kunstexposities, bourgondische elementen, jubileumboek en stripboek,
onthulling kunstwerk, reiinie van Gastelaren, introductie van het Gastels volkslied, 't
Gastelaerke, foto’s en films van vroeger, legendejagers enzovoorts, enzovoorts.

In juli en augustus zijn we toe aan vakantie. Aan de hand van de Tijdbalk/Het Verhaal van
Gastel, is het wellicht interessant om plaatsen te bezoeken waar Gastel historische banden
mee heeft: Hemiksem, Bornhem, Wouw, Breda en Bergen op Zoom.

In september pakken we de draad weer op met de Halderberge cultuurmaand, die hopelijk
ook in het teken van 750 jaar Gastel/Oudenbosch komt te staan. In samenwerking met
Sfeerpop willen we in het tweede septemberweekend de zondag op het festivalterrein
invulling geven. Dat kan bijvoorbeeld met coverbands, die de Gastelse Top 750 spelen,
maar ook andere podiumkunsten zijn denkbaar.

Het zou mooi zijn als najaar 2025 bijvoorbeeld de Dorpskwis weer terug zou keren of
andere evenementen waar Gastel zo rijk aan is. Het is daarom dat we gedurende het jaar
voldoende ruimte willen open houden voor inbreng vanuit verenigingen/organisaties: geef
er een speciaal ‘750-tintje’ aan. Waar de stichting kan, zullen we de initiatieven
ondersteunen. Denk niet meteen aan geld, maar vooral in promotionele zin.

Op vrijdag 12 december 2025 gaan we ‘officieel doen’. Dat zien we als datum waarop
Arnoud van Leuven exact 750 jaar eerder het Land van Gastel bij de Cisterciénzer-
monniken aanbood. Vastgelegd in een oorkonde en daarmee de vroegste vermelding van
het ontstaan van ons dorp. De decembermaand willen we afsluiten met een winterfair,
kerstmarkt en — als het even kan — een heuse ijsbaan op de Markt.

++++++++++

Met zoveel ambities is het zaak om straks goed voorbereid het feestjaar in te duiken. Het
aftellen begon al op 12 december 2023. We hadden uitgerekend dat het vanaf dat
moment nog precies 750 dagen zou duren vooraleer het 1 januari 2025 zou worden. Dat
bracht ons op het idee om via Facebook/Instagram dagelijks een jaartal onder de loep te
nemen en daarover de Gastelse/Brabantse/soms internationale nieuwsgebeurtenissen de
revue te laten passeren. Het begon dus met 1275, de dag erna 1276, daarna 1277
enzovoorts.

Inmiddels is de tijdbalk/het verhaal begin 15° eeuw beland. Rond het verschijnen van deze
Nieuwsbrief zijn we bij 1421, een desastreus jaar vanwege de Sint Elisabethsvloed. De
verhalen via de website Oud Gastel 750 jaar te volgen door op de plaatjes onderaan de site
te klikken. Omdat we weten dat veel oudere mensen de tijdbalk graag willen volgen, heeft
heemkundekring Het Land van Gastel inmiddels ook een Word-bestand aangemaakt op
haar site, waar de 750 verhalen van 750 jaren overzichtelijk zullen samenkomen. Maar wie



niks wil missen, kijkt elke middag om 12 uur even op Social Media, want dan verschijnt
een nieuwe aflevering.

Andere voorbereidende activiteiten betreffen het volkslied componeren, het Gastels
biertje brouwen, de vlag ontwerpen, de legendes verzamelen, een openluchtspel in elkaar
steken, de top 750 samenstellen enz. Voor ons als stichting is het zeker ook zaak om de
eindjes aan elkaar te knopen en te zorgen dat er een goede financiéle basis is om het feest
te kunnen vieren. Wie ons daarbij wil helpen/steunen/adviseren, is uiteraard meer dan
welkom. We hebben een Comité van Aanbeveling bestaande uit Bernd Roks, Maickel
Prasing, Arjan Akkermans, Rini Rockx en Dick van Zuilichem, maar elke input om het feest
te doen slagen is van harte welkom.

Vragen, opmerkingen, suggesties, aanvullingen, ideeén naar aanleiding van deze eerste
Nieuwsbrief? Mail ons: info@oudgastel750.nl

Minstens elk kwartaal (dus zeker 8 keer in 2023 en 2024) verschijnt deze Nieuwsbrief.


mailto:info@oudgastel750.nl

